De wereldhit van Domenico Modugno klinkt nergens zo mooi als in zijn geboortestreek, de Zuid-

Italiaanse provincie Puglia. ‘Nel blu, dipinto di blu’, nergens is de zee of de lucht zo intens blauw als

hier.




Is je Italié ziet als een lieslaars ligt

Milaan boven in het kruis, Rome net

boven de knie en Napels halverwege
het scheenbeen. Dit verhaal gaat over de
enkel, de hiel en de hak. Net als Nederland is
ook Italié ontstaan uit een aantal min of meer
zelfstandige graafschappen en zelfuitgeroepen
koninkrijkjes. Genua, Trieste en Venetié bij-
voorbeeld waren nog niet zo heel lang geleden
machtige stadstaten. Pas in 1861 werden al die
staatjes samen het huidige Italié. Nou ja, hui-

Vieste

dig... er is nog wat aan landjepik gedaan, want
op mijn oude Bos-atlas staat het Kroatische
Istri€ nog als onderdeel van Italié. Ook de
grens met Oostenrijk is regelmatig veranderd,
en hetVaticaan was pas na een bloedige oorlog
bereid om zich in een deel van Rome terug te
trekken, waar het voorheen van kust tot kust
heerste. Er zijn nu 20 regio’s, verdeeld over |10
provincies. De bekendste liggen in de noordelij-
ke helft. Maar wie kent er zuidelijke provincies
als Molise, Campania, Basilicata of Apulié?

Gargano, alleen per boot te bereiken strandjes

Gargano

Apulié heet op z'n Italiaans Puglia (spreek uit
Poeljia), en loopt van de uiterste hak van de
laars langs de kust naar het noorden tot aan
de uitstulping van de ‘enkel’. Daar eindigen de
bergen van de Apennijnen in een prachtige
rotskust, die een beetje lijkt op de Ligurische
kust tussen Genua en de Franse grens. Een
beetje, want die mooie grotten missen ze
wel in het noorden.Wat ze ook missen is
het fraaie natuurgebied van Gargano, dat het




gehele schiereiland beslaat. Op het uiterste
puntje ligt het leuke stadje Vieste. Echt een
must is een boottochtje vanuit Vieste langs
de kust waarbij de schipper behendig de ene
na de andere grot in vaart. Halverwege is er
een stop bij een strandje dat alleen per boot
(of ezelpaadje) te bereiken is. Rond Vieste
wemelt het van de campings waarvan het
merendeel van de gasten Italiaan is, maar in
het binnenland wacht de stilte. Hoog in de
bergen liggen dromerige stadjes als Monte

Sant’Angelo en San Giovanni Rotondo, waar
de in 2002 heilig verklaarde Pater Pio leefde.
Maar ook dichter bij de kust is een plaatsje
als Mattinata ideaal voor het ‘drankje van
vijf uur’. Elk dorp in Zuid-ltalié heeft zijn
leugenbankje op het centrale plein, waar

de oude heren het dagelijkse leven van
commentaar voorzien. Soms zitten ze met
zeker zeven naast elkaar, waarbij de centrale
plaats natuurlijk voor de oudste is (of de
doofste).
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Sint Nicolaas in de gelijknamige basiliek in Bari

Castel del Monte

Ten zuiden van Gargano is het uit met de
bergen, want de heuvels pieken nergens
meer hoger dan een paar honderd meter. Ze
zijn begroeid met wijnranken en miljoenen
olijfbomen, waarvan sommige de respectabele
leeftijd van tweeduizend jaar hebben. De
naam Puglia komt uit het oude Latijn en
betekent zoiets als ‘zonder water’, omdat

de bodem hier vooral uit poreuze steen
bestaat. Door hun diepe wortels kunnen de




Buitenland

Strand van camping Lido Salpi bij Manfredonia

olijfbomen in dit droge klimaat overleven.
Het zijn de levensbomen van de regio — naast
toerisme vormen wijn en olijven de kurk van
de economie, hoe zwak die in Zuid-Italié¢ ook
is. Op een van die heuvels vol olijffbomen staat
het middeleeuwse kasteel Del Monte, van
grote afstand herkenbaar omdat het in een
volledig symmetrische achthoek is gebouwd.
Het wordt gelukkig niet ontsierd door een
groot parkeerterrein, want het laatste stukje
gaat per shuttlebus. Het kasteel staat op

de Werelderfgoedlijst en werd bekend als
filmlocatie van Umberto Eco’s boek ‘De naam
van de roos’. Maar u kent het kasteel wellicht
ook van het Italiaanse muntje van | eurocent.

Trulli

Een kleine honderd kilometer zuidelijker ligt
nog zo’n toeristentrekker. In het seizoen kan
je in Alberobello over de hoofden lopen, maar
wat is het er in het voorjaar leuk! Dat komt
door die merkwaardige ronde witte huisjes
met conisch gevormde daken, die ze trulli
noemen. De meeste van deze boerenhuisjes
zijn zeker 500 jaar oud, maar van sommige
wordt gezegd dat ze zelfs uit de Romeinse
tijd stammen. In de regio vind je er ruim 2500,
maar alleen al in Alberobello staan er zo’n
1500. Het verhaal gaat dat de trulli ontstaan
zijn om de belasting te ontduiken, ook toen
al een nationale sport. Landeigenaren lieten
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Alberobello

hun boeren in trulli wonen, en betaalden per
boerderij belasting. Als de inspecteur naderde
konden de zonder specie gestapelde stenen

snel worden afgebroken. Ook in Alberobello
is de UNESCO langs geweest, en inderdaad:
het hele dorp staat op de lijst, inclusief alle
trulli. Overigens is de rest van Alberobello
ook het bekijken waard (de Sant’Antoniokerk
is ook in trulli-stijl), en als je echt helemaal
uit de drukte wilt kunnen wij omliggende
plaatsjes als Locorotondo en Martina Franca
van harte aanbevelen.

Sint Nicolaas
Voor wie in Sinterklaas gelooft (en wie doet

Castellana grotten



dat niet?) is Bari een verplichte halte. Deze
kustplaats met een imposant fort is de enige
echte woonplaats van de Sint, want zijn
botten liggen hier in de Sint Nicolaasbasiliek.
Nicolaas is niet alleen patroonsheilige van
kinderen maar ook van zeelui, kooplieden

en een heleboel meer. Omdat hij ook in de
Slavische landen populair is, zie je opmerkelijk
veel Russen die zich laten fotograferen voor
zijn standbeeld naast de kerk. Het voordeel
van een havenstad is dat de Sint hier ook
werkelijk per boot kan aankomen, en dat
doet ie dan ook. Niet met een stoomboot,
niet met Pieten en ook niet op 5 december.
Maar wel op 8 mei, aan het hoofd van een

grote processie over het water. Sinterklaas
komt dus niet uit Spanje. Het misverstand is
begrijpelijk, omdat Bari van de |6e tot eind
I8e eeuw Spaans bezit was. Ook komt hij
niet uit Turkije, want zijn geboorteplaats Myra
lag destijds op Grieks grondgebied, en toen
de Turken in 1807 de stad innamen werden
de botjes van Nicolaas net op tijd naar het
(katholieke) Bari verscheept.

Tarantula-spinnen

Puglia heeft nog veel meer moois te bieden.
De imposante grotten van Castellana
bijvoorbeeld, tussen Alberobello en de
kustplaats Monopoli, maar ook het grotere

_Buitenland

Matera

Brindisi waar de veerboten naar Albanié

en Griekenland komen en gaan. En niet

te vergeten Lecce, waar op de hoek van
bijna elke straat of plein een kerk staat.
Hoogtepunt is de Basilica della Santa Croce,
een Barokke kerk met een waanzinnig aantal
versieringen waarop je niet uitgekeken raakt.
Hier eindigt de Via Appia, de Romeinse weg
die nog steeds als officiéle route van Rome
naar het zuiden op de kaart staat.Verderop
zien we nog het witte stadje Ostuni met zijn
oude burcht hoog op een heuvel, en Gallipoli
aan de Golf van Taranto, waar je je in het
oude Griekenland waant.Waar de ‘zool’ van
de laars begint ligt Taranto zelf. Natuurlijk zijn

Matera, ondergronds waterreservoir
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daar op straat voorstellingen van de Tarantula,
de wilde dans die ooit ontstond om na
een beet van de tarantula-spin het gif uit te

zweten. Het beest komt hier nog sporadisch
voor, maar is doodsbang voor mensen. Je kunt
in Taranto dus rustig op het strand liggen.

Matera

We bewaren de grootste verrassing van
Zuid-Italié voor het laatst. In de provincie
Basilicata, op de grens met Puglia, ligt een
stad die je eerder in Noord-Afrika zou
plaatsen: Matera. Een wirwar van straatjes

die vooral uit trappen bestaan, huisjes in alle
tinten grijs, in rotsen uitgehouwen kerken

Oude schoolkaart van Ita

en holwoningen... de kashba is er niets bij.
Interessant is het bovenste plein, waar een
stukje in de bestrating open is gelaten om
de middeleeuwse ondergrondse wateropslag
te tonen, die Matera bij een belegering

kon aanspreken. Het is een wonderlijk
on-Europees stadje waar je uren door kunt
dwalen. Maar met al dat hoogteverschil ben
je blij dat er ook kroegjes met koele terrasjes
zijn. En ijswinkeltjes — je bent tenslotte in
Italié.

Nel blu, dipinto di blu

Domenico Modugno zong zijn Volare tijdens
het Songfestival van 1958 twee keer; aan

het begin en aan het eind. Niet omdat hij
had gewonnen, o nee. De uitzending vanuit
Hilversum (Nederland had het jaar daarvoor
gewonnen) kampte tijdens zijn liedje met
technische malheur, zodat Modugno aan

het einde nogmaals mocht zingen. Hij werd
slechts derde, maar Volare groeide uit tot
een van de bekendste Italiaanse liedjes aller
tijden. Aan het strand in Puglia zingt iedereen
nog steeds het refrein ‘nel blu, dipinto di

blu’ — in blauw geschilderd blauw. Modugno
was een kind van Puglia, en stond model
voor de naoorlogse hoop van de zuidelijke
regio.Volare (vliegen) doen we tegenwoordig

%, ca 1930. Rechts boven zijn delen van het huidige Kroatié nog

Italiaans bezit. Puglia ligt rechts, in de ‘hak’van de laars. Het rode rondje helemaal rechts

is Lecce. Daarboven ligt Bari, en daar weer onder Taranto aan de gelijknamige golf.

allemaal, maar deze ballade zegt meer dan
honderd vluchten. ‘Volare, cantare, oh oh oh
oh’..., voor het échte blauw moet je naar de
hak van Italié.

Tekst en foto’s: Kees Bregman.

Hoe kom je er?

2100 kilometer vanaf Utrecht is een

heel eind, zeker met een caravan aan

de haak. Doe dit dus als | je ruim de tijd
,hebt. Een alternatief is een (campmg}reis
via het vliegveld van Bari. In mei viieg je
voor amper €200 met de KLM non stop
van Schiphol naar Bari, maar het kan
_goedkoper. Transavia heeft viuchten vanaf
ca. €60, De fiets kan tegen meerprijs

~ mee, maar voor rond €130 per week
staat er op het vliegveld een huurauto
Idaar, ' ' '

En wanneer?

. De beste tijd voor Puglia is april, mei en
de eerste helft van juni Daarma wordt
het al gauw te warm. De gemiddelde
tefnperatuur' is in april circa 19 graden,
en {oopt daarna snel op tot boven de 25
In juni regent het zeiden.




